VOORLOPIG PROGRAMMA OKRA in CORSICA - 08 dagen 20-27/09/26
(Opm: volgorde vh programma kan worden aangepast in functie van de omstandigheden)

Z0 20/09: Onthaal en transfer

Transfer Wichelen — LuH Charleroi: NTB

Vlucht Air Corsica Charleroi-Bastia om 12u45. Aankomst 14u30.
Transfer LuH — Ghisonaccia. ETA: 17u00

Ontvangst en installatie.

Welkomstmaaltijd in centrum of nabijgelegen restaurant.

Ma 21/09: Aleria — Corte

In de voormiddag bezoeken we de archeologische site van Aleria, in de oudheid de belangrijkste stad op Corsica. Begonnen als
Griekse handelsnederzetting, kwam de stad pas echt tot bloei onder de Romeinen. Maar de geschiedenis heeft Aleria niet gespaard...
We brengen ook een bezoek aan het nabijgelegen fort van Matra, met de wereldvermaarde tentoonstelling van o.a. Etruskisch en
Grieks/Romeins aardewerk.

Lunch - degustatie charcuterie in karakteristieke taverne in Aleria.

In de namiddag volgen we de vallei van de Tavignano naar Corte, voor een
geleide wandeling door de stad. Dit arendsnest was eens de hoofdstad van
een onafhankelijk Corsica; vandaag is Corte vooral een gezellige toeristische
trekpleister.

Nochtans zijn de revolutionaire gedachten hier nooit ver weg. Monumenten en
kogelgaten verraden dat de stad niet altijd de rust van vandaag heeft gekend.

Van op het Belvédere genieten we niet alleen van het sublieme uitzicht op de
omgeving, maar wordt ook duidelijk waarom deze stad strategisch zo belangrijk
was.

Wandelend door de schilderachtige steegjes, komen we meer te weten over de geschiedenis en de anekdotes die de stad kleuren.
We komen voorbij de Eglise de L’Annonciation en het kapelletje van St Théophile. We beéindigen ons bezoek aan de stad bij het
standbeeld van Pascal Paoli, de Vader van het Corsicaanse Vaderland.

Di 22/09: Bastia

We bezoeken het meest gefotografeerde kerkje San Michele de Murato. Volgens de legende werd het kerkje door engelen in één nacht
gebouwd. Nadien rijden we door naar Monserrato voor een korte wandeling naar de OLV-kapel, die beschikt over een zeldzame Scala
Santa (Heilige Trap). Volgens het Christelijke geloof is de Scala Santa de trap van het paleis van Pontius Pilatus in Jeruzalem. Christus
nam deze trap op zijn lijdensweg. De gelovige die een replica van deze trap op zijn knieén beklimt, worden alle zonden vergeven.

In de namiddag bezoeken we Bastia, het economisch centrum van
het eiland. We starten op het aantrekkelijke Place St Nicolas,

bij enkele monumenten en de merkwaardige verhalen die er achter
schuil gaan. Symbolen van de eeuwenlange strijd om vrijheid

en onafhankelijkheid: de toren van de onderzeeér Casabianca en
“de Weduwe Renno”, het monument der Martelaren.

Tijd voor een beetje nostalgie vinden we in de schilderachtige
winkel van Maison Mattei, gekend voor de “Cap Corse”, een
kruidendrank die bijzonder populair was bij uitgeweken Corsicanen.

We wandelen langs de oude haven naar de bovenstad, en maken
kennis met een rijke religieuze architectuur bij “kerk H.
Johannes de Doper” (grootste van Corsica) en de Oratoria

“St Roch” en “Immaculée Conception”.

Deze gebedsruimtes werden opgericht door de Confréries, religieuze broederschappen die een belangrijke rol speelden in de
ontwikkeling van de stad. In de oude citadel bezoeken we de Sancta Maria L’Arimbata en het oratorium Saint Croix, Hier komen we
ook meer te weten over het verhaal achter de zwarte Christus in de kapel “Crucifix des Miracles”.

Langs de kerk St Charles Borromée dalen we terug af naar het St-Nikolaasplein; tijd voor een terrasje of vrij shoppen.

Lunch inbegrepen.



Woe 23/09: Rondrit en natuurwandeling Bavella Massief (+/- 6 km)
Een korte bergrit, met unieke panorama’s en eigenaardige mirakels van de natuur, brengt ons naar de “Ezelsoren van Bavella”, het
mooiste massief van Corsica.

Na een koffiepauze met overweldigend uitzicht, wacht ons een natuurwandeling,
naar het bekende “Trou de la bombe”. Indrukwekkende landschappen en een
absolute stilte. Met een beetje geluk zien we de halsbrekende toeren van de
moeflons of de sierlijke vlucht van een eenzame adelaar.

Opm.: deze wandeling bevat een aparte lus (20 min - facultatief!), die best
vermeden wordt door mensen die niet goed te been zijn. Eventueel kan ook
gekozen worden voor de veel gemakkelijkere wandeling naar Piscia di Gallo
(+- 3 km)

Lunch met panoramisch uitzicht.

We keren terug langs de andere zijde en volgen daarbij de panoramische route
naar Porto Vecchio. De adembenemende vergezichten nodigen uit tot fotostops...

We kunnen de dag afsluiten aan de haven van het bekende badplaatsje Solenzara.
(Diverse terrasjes en ijssalons...)

Do 24/09: Rustdag
In de voormiddag brengen we een bezoekje aan een lokale herder en zijn kudde. Al eeuwenlang nemen deze herders, met hun
ambachtelijke (en ondertussen beruchte) kazen, een belangrijke plaats in binnen de Corsicaanse leefgemeenschap.

Een bezoekje aan een lokaal laboratorium/atelier “essentiéle olién” mag ook niet ontbreken. Het Corsicaanse maquis beschikt over
een enorme rijkdom aan planten en kruiden, maar vooral “l'immortelle” (Helicrysum Italicum) blijft de wetenschappers verbazen door
zijn heilzame werking.

Lunch - degustatie Kaas & Wijn in een lokale ‘payotte’.

Vrije namiddag; genieten aan het strand of zwembad! Voor de liefhebbers een vriendschappelijk petanque-toernooi tegen de lokale
bevolking.

Vr 25/09: Bonifacio — Boottocht & stadsbezoek

Het hoogtepunt van elke Corsica-reis: een bezoek aan Bonifacio, de stad die
boven de zee lijkt te zweven. In de voormiddag maken we een boottocht langs
de kust en de grotten van Bonifacio. Het binnenvaren van de Sdragonato-grot
bezorgt je ongetwijfeld kippenvel, maar het zicht op de overhellende krijtrotsen,
waarop de stad is gebouwd, is absoluut onvergetelijk.

Na de luch wandelen we tot aan het Cimetiere de Marins, één van de mooiste
kerkhoven van Europa. Nadat we genoten hebben van een uniek uitzicht op
Straat van Bonifacio en het nabijgelegen Sardinié, kunnen we even verpozen in
de onderaardse bunker St Antoine, ooit de filmset voor enkele sequenties van de
film “De kanonnen van Navarone”.

We wandelen verder langs een uniek panorama en door de kazerne Montlaur,
waar ooit het Vreemdelingenlegioen gekazerneerd was, naar de historische
binnenstad. We brengen een kort bezoek aan enkele merkwaardige kerken, zoals
de Ste Marie Majeure en St Dominique (opgericht door de Tempeliers). In de
smalle, uitnodigende steegjes maken we kennis met enkele merkwaardige
ambachten, zoals de koraalvissers (het rode “Sang de Boeuf-koraal is
wereldbekend) en de kurkbewerking.

Aansluitend mogelijkheid tot vrij shoppen.



Za 26/09: A Vecchia Mina
In de buurt van Ghisonaccia bezoeken we enkele merkwaardige bomen, “Arburacellu” en “Listincu”. Beide bomen zijn UNESCO
werelderfgoed en werden genomineerd als “Europese boom van het jaar”.

Nadien rijden we door één van de mooiste valleien van het eiland, L'Inzecca en Strette, naar Ghisoni.

Daar maken we nog een korte natuurwandeling (2km) naar “A vecchia mina”, een verlaten mijn (lood-zink-zilver). De mijn was tot
midden vorige eeuw in handen van een Belgische familie, tot de uitbating ervan te gevaarlijk werd. Het verlaten mijnwerkersdorpije is
de laatste stille getuige...

We sluiten het programma af in het prachtige kader van restaurant “A Vecchia Mina”, waar we nog even kunnen nagenieten.
Afscheidsmaaltijd.

Z0 27/09: Vertrek

Transfer Ghisonaccia naar LuH.

Terugvlucht met Air Corsica Bastia-Charleroi om 09u55. Aankomst om 11u40.
Transfer Charleroi-Wichelen. ETA: 13u30






